
Liturgie Dankdag Woensdag 4 november, 19:30 uur 
PG De Hoeksteen, Schoonhoven en Willige Langerak 
 
Thema: Leven van wat komt 
 

 
 
 
Welkomstwoord en mededelingen 
 
Aansteken van de kaars 
 
Gemeente gaat staan 
 
Aanvangslied: 718, God, die leven hebt gegeven 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Gemeente gaat zitten 
 
 
 
 



Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Eerste schriftlezing: Exodus 16: 1-4a en 13-19a 
 
Lied: 806, zomaar te gaan met een stok in je hand 
 
Tweede schriftlezing: Mattheüs 6: 19-34 
 
Lied: 905, Wie zich door God alleen laat leiden 
 
 
Verkondiging 
 
 
Lied: 712, Het jaar neigt zich tot stille groet 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied: 704, Dank, dank nu allen God 
 
Heenzending en zegen 
 
Gezongen amen  
 
Orgelspel 
 
 
 


