
Avondgebed 20 februari 2022 – 18.30 uur 

Andrea Haak van Overloop 
 
 
Stilte;  

Openingsvers: Heer, open mijn lippen….;  

Aansteken gemeentekaars; 

Lofprijzing;  

Eer aan de Vader…;  

Avondhymne;  

Psalm 139;  

Lied 139b Heer, U doorgrondt en kent mij;  

Lezing: Lucas 7: 36-50;  

Schilderij ‘de zondares, die de voeten van Jezus zalft, in het huis van den Farizeeër’ 

van Han van der Kop. (Als u thuis meeluistert adviseer ik u het schilderij via internet 

op te zoeken. We zullen hier kort bij stil staan);  

Korte overdenking bij de lezing;  

Moment van inkeer en verstilling;  

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader;  

Lied 263 : Wees Gij mijn toevlucht;  

Zegenbede;  

Stilte 

 

 


