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Aansteken van de kaars;  

aanvangslied: Opwekking 797;  

stil gebed, votum en groet;  

zingen; Opwekking 630;  

lezing uit Jesaja 2: 2-4;  

zingen: Down by the Riverside;  

gebed;  

lezing: Mattheus 5: 9 en Jakobus 3: 13-18;  

verkondiging;  

zingen: geef vrede Heer, geef vrede (Liedboek 1010);  

gebeden; zingen: Opwekking 710;  

zegen;  

zingen: Opwekking 43b. 

 

Liedteksten: 

Opwekking 797 

U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar.  
Wij brengen U lof, geven U alle eer:  
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.  
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:  
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt.  
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:  
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.  
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:  
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

Refrein: Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

U roept ons samen voor Woord en gebed,  
als deel van uw kerk wereldwijd.  
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;  
gebruiken met vreugde de maaltijd.  
Wij breken het brood en verstaan het geheim,  
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 

(Refrein) 



Bridge 2x: Wij belijden één geloof en één Heer;  
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.  
Heer, geef vrede die ons samenbindt.  
Vader, maak ons één! 

Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde. 

(Refrein) 

 

Opwekking 630 

Op elk moment van mijn leven,  
in voor of tegen spoed  
Aanbid ik U mijn Jezus  
en dank U voor Uw bloed 

Ik vind kracht in U mijn Vader  
als ik heel dicht bij U bent.  
Mijn hart en mijn gedachten,  
worden warm als ik bedenk 

Vader U bent goed,  
U bent heilig,  
U bent liefde.  
Jezus U bent groot,  
U bent sterker dan de dood.  
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,  
en ik zing met heel mijn hart  
ik hou van U 

Op elk moment van mijn leven,  
bij dag en bij nacht,  
wil ik Uw woorden lezen,  
en dragen in mijn hart. 

In de stormen van mijn leven,  
in de regen in de kou,  
wil ik schuilen in Uw vrede,  
wil ik rusten in Uw trouw. 

Vader U bent goed,  
U bent heilig,  
U bent liefde.  
Jezus U bent groot,  
U bent sterker dan de dood.  
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,  
en ik zing met heel mijn hart  
ik hou van U  
(2x) 



Vader deze dag geef ik me zelf aan U,  
en ik zing met heel mijn hart  
ik hou van U 

Down by the Riverside 

Down By the Riverside (Lyrics) 

I'm gonna lay down my burden, down by the riverside, down by the riverside, down 
by the riverside I'm gonna lay down my burden, down by the riverside, And I ain’t 
gonna study war no more 

I ain't gonna study war no more, I ain't gonna study war no more, I ain't gonna study 
war no more I ain't gonna study war no more, I ain't gonna study war no more, I ain't 
gonna study war no more 

I'm gonna lay down my sword and shield, down by the riverside Down by the 
riverside, down by the riverside I'm gonna lay down my sword and shield, down by 
the riverside And I ain't gonna study war no more 

I ain't gonna study war no more, I ain't gonna study war no more, I ain't gonna study 
war no more I ain't gonna study war no more, I ain't gonna study war no more, I ain't 
gonna study war no more 

I'm gonna put on my long white robe, down by the riverside Down by the riverside, 
down by the riverside I'm gonna put on my long white robe, down by the riverside 
And I ain't gonna study war no more I ain't gonna study war no more, I ain't gonna 
study war no more, I ain't gonna study war no more I ain't gonna study war no more, I 
ain't gonna study war no more, I ain't gonna study war no more 

Gonna talk with the Prince of Peace, down by the riverside Down by the riverside, 
down by the riverside Gonna talk with the Prince of Peace, down by the riverside And 
I ain’t gonna study war no more 

I ain't gonna study war no more, I ain't gonna study war no more, I ain't gonna study 
war no more I ain't gonna study war no more, I ain't gonna study war no more, I ain't 
gonna study war no more 

 
Geef vrede, Heer, geef vrede 

Geef vrede, Heer, geef vrede  
de wereld wil slechts strijd  
Al wordt het recht beleden  
de sterkste wint het pleit  
Het onrecht heerst op aarde  
de leugen triomfeert  
ontluistert elke waarde  
o red ons sterke Heer  
 
Geef vrede, Heer, geef vrede 
de aarde wacht zo lang  
er wordt zo veel geleden  
de mensen zijn zo bang  



de toekomst is zo duister  
en ons geloof zo klein  
o Jezus Christus, luister  
en laat ons niet alleen  
 
Geef vrede, Heer, geef vrede  
bekeer ons felle hart  
Deel ons uw liefde mede  
die onze boosheid tart  
die onze mond leert spreken  
en onze handen leidt  
Maak ons een levend teken  
uw vrede wint de strijd 

Opwekking 710 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan,  
zegen mij op de plek waar ik zal staan.  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt,  
God, zegen mij alle dagen lang.  
 
Vader, maak mij tot een zegen,  
ga mij niet voorbij.  
Regen op mij met Uw geest Heer,  
Jezus kom tot mij,  
als de bron van leven,  
die ontspringt diep in mij.  
Breng een stroom van zegen,  
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.  
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven,  
zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn,  
o God, zegen ons tot in eeuwigheid.  
 
Vader maak ons tot een zegen,  
hier in de woestijn.  
Wachtend op Uw milde regen,  
om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.  
 
Vader, maak mij tot een zegen,  
ga mij niet voorbij.  
Regen op mij met Uw geest Heer,  
Jezus kom tot mij,  
als de bron van leven,  
die ontspringt diep in mij.  
Breng een stroom van zegen,  
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.  
 
 



Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij,  
van Uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

Opwekking 43 b 

1 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
Wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk. 
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 
2 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 


