
Orde van dienst Goede Vrijdag 2022 PG De Hoeksteen – ds. Agnes Gooijer 
m.m.v. Mark Louter en Lianne Vreugdenhil 
 
Stilte  
 
Klarinetmuziek 
 
V: We zijn hier bijeen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 
G: Amen. 
 
Inleidend woord 
 
Zingen: Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen, LvdK 180 alle verzen 
in beurtzang: 1:a, 2:v, 3:m, 4:v, 5:m, 6:v, 7:a 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
 
Lezen: Psalm 22:1-3 
 
Zingen: Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, psalm 22:1 
 
Lezen: Psalm 22:4-12 
 
Zingen: Gij die mijn ogen ’t levenslicht ontsloot, psalm 22:4 
 
Lezen: Psalm 22: 13-14 
 
Zingen: Ik ben alleen als in een leeuwenkuil, psalm 22:5 
 
Lezen: Psalm 22:15-25 
 
Korte overdenking 
 
Orgelspel 
 
Zingen: O hoofd vol bloed en wonden, NLB 576b:1, 5 en 6 
 
LEZING VAN HET LIJDENSEVANGELIE 
 
Lezen: Johannes 18:1-12 ‘Gevangen genomen’  
 
Zingen: Licht voor de wereld, NLB 587:1 
 
Lezen: Johannes 18:13-27 ‘Verhoord en verloochend’ 
 
Zingen: NLB 587:2 
 
Lezen: Johannes 18: 28-40 ‘Opnieuw verhoord’ 
 



Zingen: NLB 587:3 
 
Lezen: Johannes 19:1-16a ‘Gegeseld, bespot en overgedragen om gekruisigd te worden’ 
 
Zingen: NLB 587:4 
 
Lezen: Johannes 19:16b-30 ‘Gekruisigd en gestorven’ 
 
De kaars wordt gedoofd 
 
Stilte 
 
Zingen NLB 587:5 
 
Lezen: Johannes 19:31-37 ‘Doorstoken’ 
 
Zingen: NLB 587:6 
 
Lezen: Johannes 19:38-42 ‘In het graf gelegd’ 
 
Zingen: NLB 587:7 
 
Klarinetspel 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN 
De voorbeden beantwoorden we met een gezongen acclamatie: 
 

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U, NLB 368d. 

 
Zingen: Nu valt de nacht, NLB 590 alle verzen 
 
Heenzending  
  
Stilte 
 
 
 
 
 


