
Liturgie dienst op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei Schoonhoven 
 
Welkom 
 
Aanvangslied: Lied 93 vers 1 en 4 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Lied 825 vers 1, 7, 8, 9 
 
Gebed 
 
Evangelielezing: Lucas 24 vers 36-53 
 
Schriftlied Hemelvaart melodie lied 756 
 
1. Al gaat Hij van ons heen, 
 Hij laat ons niet alleen. 
 Nu Hij ons overstijgt  
 is het Zijn Geest die blijft. 
 
2. Zijn zegenend gebaar 
 verbindt ons aan elkaar. 
 Zo gloeit er in de tijd 
 een vonk van eeuwigheid. 
 
3. Al voelen w' ons verweesd, 
 we ademen de Geest 
 die Hij gegeven heeft 
 en ons heeft voorgeleefd 
 
Schriftlezing: Handelingen 1 vers 1-11 
 
Zingen: Lied 661 vers 1, 2, 3, 4, 5 
 
Overdenking: 
 
Zingen: Lied 663 vers 1 en 2 
 
Dankgebed en voorbeden, Onze Vader 
 
Slotlied: Op vleugels van vrede  
( melodie “Geen wiegje als rustplaats”) 
 
1.Op vleugels van vrede  
ten hemel verhoogd-    
het lijden verleden,    
de wolken een boog;    
de aarde voor ogen;    
niet langer vervloekt-    
want God zal verhogen   
de mens die Hem zoekt   



3.Op vleugels van vrede  
zo is Hij gegaan,     
de woorden ten leven    
ten volle gedaan.     
En nu is het wachten    
tot nooit meer verdwijnt    
wat hier in gedachten    
al stralend verschijnt 
 
4.Op vleugels van vrede 
zo vaart Hij omhoog. 
Ten hemel verheven 
als eenmaal beloofd. 
en Hij zal ons geven 
Zijn liefde en kracht 
om daaruit te leven 
zoals God verwacht. 
 
Zegen 
 
Collecte bij de uitgang 
 
 
 
 


