
NIEUWSBRIEF MARX (november 2023-4) 

 

Beste donateur, 
 
Nieuwsbrief nummer 3 verscheen begin juli. 
Het wordt dus hoog tijd om u weer te informeren over Marx, onze gemeente op afstand.  
 
Marx 
In het vervolg op de succesvolle zomerkampen heeft Ds. Jakob Rüb een gemeentemiddag georganiseerd ter 
afsluiting van de zomer. Na de kerkdienst op zondag 20 augustus vertrokken 25 gemeenteleden naar een 
vakantieoord aan de oever van de Bolsjoj Karaman, een zijrivier van de Wolga. 
Centraal stond het met elkaar zingen en God danken voor de warme, overvloedige zomer. Elk gemeentelid bracht 
iets mee voor de gemeenschappelijke maaltijd en iedereen was het erover eens dat dit een jaarlijks terugkerend 
uitje moet worden. 
 
In het verlengde van de overvloedige zomer volgde in oktober de jaarlijkse oogstdienst. 
De Drievuldigheidskerk was weer prachtig versierd met de opbrengsten van het land. 
We geven een kleine impressie. 

            
 
Jakob en Irina 
Als plaatsvervangend provoost bezoekt Jakob regelmatig kerkdorpen in de regio Wolgograd.  
Deze keer was het de beurt aan een aantal gemeenten die zelden bezocht worden. Het zijn eigenlijk geen echte 
kerkelijke gemeenten meer vanwege een tekort aan alles. Het is verdrietig om te lezen dat de mensen zich in de 
steek gelaten voelden, omdat ze zolang niets van ‘hun’ kerk hadden gehoord. Ds. Victor Damsen, die met Jakob mee 

was, had verteld dat er grote 
behoefte was aan o.a. nieuwe 
bijbels. Gelukkig kon in deze 
behoefte worden voorzien. 
In elke gemeente werd een 
dienst gehouden en het Heilig 
Avondmaal gevierd. 
We hopen en bidden dat deze 
gemeenten regelmatig bezocht 
kunnen worden of een regio 
predikant kunnen vinden. 

                   
  
 
 



Dat Jakob ook graag fysiek werk verricht is inmiddels wel bekend. Samen met de koster van de kerk in Marx hebben 
zij begin september een kinderspeelplaats aangelegd bij het kerkje/schoolgebouwtje in Lipowka. Lipowka hoort ook 
bij de kerkelijke gemeente van Marx en de speelplaats is een geschenk aan de gemeenteleden van Lipowka. In een 
later stadium zijn de ramen van het schoolgebouwtje vervangen. Jakob schrijft: “de winter kan beginnen”! 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van 12 tot 15 oktober volgde Irina een cursus over het kinderwerk in de kerkelijke gemeente. 
Er waren veel aanmeldingen en de driedaagse cursus werd gehouden in de kerk in Saratow. 
Er werd gesproken over doelstellingen en motivatie voor kinderwerk. Het organiseren van kinderdiensten in de kerk, 
verteltechnieken, bijbeluitleg enz. 
Irina schreef: “Ik vond de combinatie van college en praktijk erg goed. De voorbereidingstijd voor de zondagse 
kinderles was goed georganiseerd met didactisch materiaal, kostuums en andere benodigdheden. 
 

         
 
  
Vanuit de Werkgroep 
We ontvingen een ‘noodkreet’ vanuit Marx. Het schoonhouden van de kerk wordt een probleem!  
De paar (oudere) dames die schoonmaken, kunnen het grote vloeroppervlak niet meer handmatig doen. 
Jakob’s vraag was of er misschien geld was voor een vloerschrobmachine. 
In samenwerking met Werner en Helga Gubatz van de Marx werkgroep Potsdam hebben wij ervoor gezorgd dat er 
een machine kon worden aangeschaft. 
 
Wellicht heeft u onze tafel met Adventskaarsen al gezien in de hal van de kerk.  
Ons jaarlijkse project “Winter aan de Wolga” is weer van start gegaan. We steunen hiermee de kerstpakkettenactie 
voor ouderen en sociaal zwakkeren in de gemeente Marx. Irina appte dat ze al druk bezig zijn met de 
voorbereidingen. De kaarsen zijn nog te koop op zondagmorgen 19 november na de kerkdienst en zaterdagmorgen 
25 november tussen 11.00 uur en 12.00 uur in de hal van onze kerk. 

Bestellen kan ook via de mail: marx@pg-dehoeksteen.nl 
 
 
 

mailto:marx@pg-dehoeksteen.nl


Van een donateur en gemeentelid kregen we de volgende tip: 
“misschien wil er wel iemand  een kerstpakket financieel doneren” 

Nou dat mag en kan!!! Een pakket kost € 18,00 

Mocht dit u aanspreken dan vindt u onder aan de bladzijde ons banknummer.  
Vermeldt u erbij waarvoor uw gift bestemd is? 
 
Deel twee van de actie vinden we zelf best wel spannend en een uitdaging! 
Op zaterdag 16 december houden we een kleinschalige KERSTMAR(X)KT in de hal van De Hoeksteen. 

 
 
Diverse dames van onze bloemencommissie maken voor deze markt 
kerststukjes om te verkopen. Aan de wekelijkse bloemstukken in de kerk 
en niet te vergeten de prachtige liturgische schikkingen kunt u zien hoe 
hoog de dames de lat leggen met betrekking tot smaakvolle 
bloemschikkingen. Dat belooft dus wat!  
 
 
 
 

En dan komt van het één het ander: Peter Breems staat met een kraam van Gert-Jan de bakker, waar u tulband, 
banketstaaf, kerststol of oliebollen kunt kopen. De gehele netto-opbrengst is voor Marx. 
 
We verkopen een lekkere winterthee, ook leuk om cadeau te geven! 
 
Tijdens de zomerkampen in Marx werd het Russische rijstgerecht PLOV 
geserveerd zagen we op de foto’s. 
Naast rijst, vlees en wortels gaan er heel veel kruiden in.  
Op de Kerstmar(x)kt, verkopen we zakjes met deze kruiden en u 
ontvangt het recept er gratis bij. 
 
Wilt u koffie drinken met wat lekkers erbij? 
Warme chocolademelk met slagroom? 
Of een heerlijk kopje eigengemaakte erwtensoep? 
Kan allemaal in ons KOEK EN ZOPIE café! 
 
De markt is geopend van 10.00 uur tot 14.00 uur 
 
 
Tot slot willen we u aan het einde van deze nieuwsbrief nog laten weten dat (digitale) verzending van de nieuwsbrief 
naar Ds. Jakob Rüb niet meer mogelijk is. Werner Gubatz meldde ons ook dat de telefoonnotities niet meer worden 
verzonden. De reden begrijpt u.  
Deze nieuwsbrief kwam tot stand door berichtgeving vanuit het Provoostkantoor in Saratow, met dank aan de heer 
Aleksandr Deriugin. 
We vragen u om de mensen in Oekraïne en Rusland te gedenken in uw gebeden en vooral dat er gauw vrede mag 
komen. We sluiten af met de tekst die centraal stond bij de cursus van Irina en wensen u een goede Adventstijd en 
Kerstfeest toe. 
 

“WER EIN SOLCHES KINDLEIN IN MEINEM NAMEN AUFNIMMT 
DER NIMMT MICH AUF” 

(Marcus 9:37a) 

 
Voor het financieel steunen van het diaconaal project Marx kunt u geld overmaken naar: 
Diaconie PG de Hoeksteen o.v.v. Marx     IBAN: NL 95 ABNA 05 26 11 64 71 
Overige informatie vindt u op de website: https://www.pg-dehoeksteen.nl/marx/ 
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