NIEUWSBRIEF MARX (januari 2025-1)

Beste donateur,

Het nieuwe jaar is al weer een maand oud maar we willen nog even met u teruggaan naar 2024.

We beginnen bij de maand november: zoals al een aantal jaren de gewoonte is begonnen we deze maand met de
verkoop van o.a. Adventskaarsen. Allereerst onze hartelijke dank voor het steunen van de kerstpakkettenactie met
de aankoop van kaarten en kaarsen, maar.....

EXCUSES

....Wat zijn we geschrokken van de kwaliteit van de kaarsen!
Walmen! Druipen! Snel opbranden!
Een enkeling van u heeft het ons voorzichtig verteld (heel erg aardig)
maar bij rondvraag bleek u unaniem in uw oordeel: “een slechte kwaliteit kaarsen!”

GOEDKOOP IS DUURKOOP

Het aantal kaarsen dat we overhadden van 2023 was niet voldoende voor de verkoop.
We vonden een andere leverancier en het contact met de afdeling sales was aangenaam.
De inkoopsprijs lag lager dan die van onze oude kaarsen, zo konden we
wat meer geld overhouden voor de kerstpakketten.

Maar zo’n slechte kwaliteit kaarsen was natuurlijk niet de bedoeling!
Inmiddels hebben we de kaarsenfabriek hierover benaderd en gevraagd
of zij het restant terug willen nemen omdat we absoluut niet tevreden zijn.

We gaan in ieder geval terug naar onze oude kaarsenleverancier
en hopen dat u de Adventskaars eind van dit jaar toch weer durft aan te schaffen.

Kerstfeest in Marx

Elk kwartaal ontvangen we een mededelingenblad uit Saratow. Hierin staat nieuws over de diverse gemeenten die
onder de Oblast Saratow vallen waar Jakob provoost van is. Het blad geeft wat algemene informatie en een aantal
foto’s van de kerstvieringen in de regio, waaronder die van de gemeente in Marx.

Ons verzoek aan Jakob om wat nieuws en foto’s over de kerstpakkettenactie heeft helaas, tot op heden, geen
resultaat gehad. Wellicht is het lastig om informatie via de app te delen met ons.
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Diaconiehuis

Berichten over het Diaconiehuis waren er echter wel. In het najaar is men begonnen met de bouw en deze verloopt,
vooralsnog, voorspoedig. Het huis krijgt een kelder, twee verdiepingen en een zolder.

De voltooiing van de bouw staat gepland voor mei 2025. Daarna hoopt men dat alle ruimtes in de herfst van dit jaar
zijn ingericht en men kan gaan draaien. Er zal plaats zijn voor één of twee hospicekamers, gastenkamers, een
kerkcafé, ruimtes voor kinder-, jeugd- en diaconaal werk, voor “60+” bijeenkomsten en ruimtes die aan derden
verhuurd kunnen worden.




Nee, we bedoelen niet het Duitse automerk maar de Berliner Mission Werke.

Het zendingswerk voor Marx en de dorpen die tot de gemeente horen, vallen onder de BMW. Daartoe is de zgn.
Wolga-adviesraad ingesteld. Deze raad brengt verslag uit van het werk in de Wolga regio. Namens de Stern Kirche
Gemeinde zit Werner Gubatz in de adviesraad.

De adviesraad en Ds. Jakob Riib hebben eind 2024 een document moeten indienen met beweegredenen om nog
voor missionaire ondersteuning in aanmerking te komen.

De BMW neemt hierover eind april een besluit. Hoe het besluit ook uitvalt, Werners termijn in de raad zit erop en er
zal, bij verdere ondersteuning van de kerk in Marx, een nieuwe afgevaardigde moeten worden gekozen binnen de
Sternkirche.

Vanuit de Werkgroep

Na bijna dertig jaar heeft Jozien Hoogeweij afscheid
genomen van de werkgroep Marx.

In ons kerkblad Samen van februari (blz. 13) vindt u
een interview met haar. In de vergadering van
januari hebben we haar bedankt voor haar inzet en
werk voor Marx. We zullen haar enthousiasme en
ideeén missen. Hierbij nog een foto bij de
bevestiging van Jakob in de Drievuldigheidskerk in
2019.

We sluiten af met de woorden die Jakob ons toestuurde als spreuk voor 2025:

1. Thessalonicensen 5 vers 21:

“Priift alles und behaltet das Gute!”

Voor het financieel steunen van het diaconaal project Marx kunt u geld overmaken naar:
Diaconie PG de Hoeksteen o.v.v. Marx IBAN: NL 95 ABNA 0526116471
Overige informatie vindt u op de website: https://www.pg-dehoeksteen.nl/marx/
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