
 

🕊️ Startzondag – Een nieuw begin, gedragen door Gods Geest 
                Zondag 21 september in De Hoeksteen (10.00 uur tot ca. 16.30 uur) 
Thema: “Als nieuw. Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.” 

 

   Doe je mee? 

De voorbereidingen zijn al in volle gang. We hopen dat jij er ook bij bent! Of je nu komt om te vieren, te 
helpen, te delen of gewoon om te kijken – jouw aanwezigheid maakt het verschil. Samen zijn we 
gemeente. Samen zijn we onderweg. Samen mogen we ontdekken hoe God iets nieuws in ons midden 
doet. 

                Zet 21 september in je agenda (10.00 uur – verwachte eindtijd is ca. 16.30 uur). 

       Wil je meehelpen of heb je vragen? Laat het weten! 

 
 
Programma 
 
Ochtenddienst 
Ds. Theo de Zwart is deze ochtenddienst de voorganger. De dienst gaat over het thema van de startzondag 
‘Een nieuw begin, gedragen door Gods geest. Er is jeugdhoek voor de 12+ ers. Deze zondagmorgen zijn ook 
andere gemeenteleden van harte uitgenodigd met de jongeren mee te gaan als ze naar de jeugdhoek gaan 
en mee te doen aan een escaperoom. 
 
Wie-is-wie 
We starten dit seizoen met  een nieuwe predikant. Om ons voor te stellen aan ds. Annette Driebergen en 
aan elkaar, willen we een soort vriendenboekje maken. Na afloop van de dienst liggen pagina’s klaar om 
mee te nemen naar huis en later die zondag weer inleveren in de kerk. Op het papier kan je jezelf of je 
gezin voorstellen en als dat lukt ook een foto toevoegen. Samen vormen de ingevulde pagina’s een soort 
vriendenboekje dat we in de kerk kunnen neerleggen en misschien digitaliseren. Lukt het diezelfde dag niet 
om de pagina in te leveren, dan kan dat ook later nog.  
 
Koffiedrinken 
Tot en met zondag 21 september kan je aangeven of je iemand wilt uitnodigen voor koffie/thee en 
eventueel een broodje. Misschien vinden jullie het leuk om samen de persoonlijke pagina te maken, of na 
de koffie juist nog even naar huis te gaan. Opgeven om een gast te ontvangen kan door een papiertje met 
je naam/adres in de pot te stoppen die in de kerk staat. Zet er ook bij of je gast of gasten welkom is/zijn 
voor alleen koffie (tot ongeveer 13.00 uur) of voor koffie en een broodje (tot het tijd is om naar de high tea 
te gaan). Na afloop van de ochtenddienst kunnen gemeenteleden die ‘op de koffie willen gaan’ een briefje 
pakken en koffie gaan drinken op het aangegeven adres. 
 
High tea 15.00 uur 
Om 15.00 uur is iedereen weer welkom in de kerk voor een high tea en spelletjes. Er staat lekkere thee 
klaar. We vragen of je iets lekkers wilt meenemen/maken voor de high tea en eventueel een leuk spel wilt 
meebrengen. Tegen half 5 sluiten we de startzondag af met een avondgebed, een korte viering verzorgd 
door de gemeenteleden. Op de achterkant van deze brief staan suggesties voor de high tea. 

Laat je verrassen. Kom. Vier mee. 
  



 
 
 
High tea 
Bij een high tea (of afternoon tea) drink je lekkere thee en eet je verschillende kleine hapjes. Er zijn meestal 
hartige hapjes en zoete hapjes.  
 
Hartige hapjes  
Dit zijn bijvoorbeeld 

• kleine sandwiches (boterhammen met bijvoorbeeld zalm, tonijnsalade, eiersalade en sla of 
komkommer) in driehoekjes of vierkantjes gesneden 

• kleine hartige taartjes (bijvoorbeeld met tomaat of champignons) zelfgemaakt of puntjes van kant 
en klaar gekochte hartige taartjes die je alleen nog hoeft af te bakken (bijvoorbeeld van de Albert 
Heijn) 

• kleine stukjes pizza 

• minibolletjes met een stukje brie of een stukje paté en een blaadje sla 

• tortillawraps met kipfilet of vis of roomkaas, opgerold en in stukjes gesneden 
 
Zoete hapjes 
Dit zijn bijvoorbeeld 

• scones met room en jam (kant en klaar kopen of zelf bakken) 

• brownies 

• stukjes cake 

• kleine, met chocoladepasta gevulde mini-croissantjes 

• chocoladebonbons 

• stukjes boterkoek 
 

Als het lukt om iets mee te brengen is dat heel fijn. Het maakt niet uit of je iets zelf maakt, of kant en klaar 
koopt. En als het niet lukt iets mee te brengen, ben je ook van harte welkom. 
Met elkaar maken we er een gezellige high tea van. 
 
Vind je het leuk om te helpen bij het klaarzetten van de high tea, dan ben je na de kerkdienst tot 15.00 uur 
van harte welkom. Je kunt je aanmelden per mail (scriba@pg-dehoeksteen.nl) of bellen of appen op  
06-15833009.  
 
Namens de startcommissie, 
 
Lucia Fix 
scriba 
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