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Ochtenddienst: ds. Annette Driebergen 
Organist: Jaap den Besten 
 

Avonddienst: geen dienst 
 

Ochtenddienst - Welkom; aansteken van de kaarsen; Wie in de schaduw Gods mag wonen (NLB 91a: 1 en 2); stil moment 
voor persoonlijke voorbereiding; bemoediging en drempelgebed; over de dienst; gebed om ontferming; kinderen komen 
naar voren om het licht te halen, we zingen: Wij gaan voor even uit elkaar; groet; gebed om de Geest; lezing: Jesaja 58: 
1-10; Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft (NLB 537: 1 en 2); lezing: Matteüs 4: 1-11; Jezus, diep in de woestijn 
(NLB 539); uitleg en verkondiging: Waar zeg jij ‘nee’ tegen?; we luisteren naar Vernieuw in ons, o God (NLB 858); moment 
met de kinderen bij het project ‘Locatie Jeruzalem’; projectlied; dank- en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader; 
inzameling van gaven; Slotlied: Een mens te zijn op aarde (NLB 538: 1, 3 en 4); wegzending en zegen. 
 

Bij de ochtenddienst - Het is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Afgelopen woensdag begon die tijd met een 
Askruisje, teken van afhankelijkheid en ontvankelijkheid. We lezen deze zondag uit het evangelie volgens Matteüs over 
Jezus in de woestijn, plaats van bezinning, inkeer én uitdaging. Het thema van de dienst: ‘Waar zeg jij nee tegen?’ 
 

De kaarsen en het lantaarntje worden vanochtend aangestoken door Sophie van Dam. Er is vanmorgen 
kindernevendienst voor de groepen A (4 t/m 7 jaar) en B (8 t/m 12 jaar). 
 

Collecten: 1. De Hoeksteen; 2. KiA, Werelddiaconaat (Guatemala-Stop lesuitval van werkende 
kinderen). U kunt ook de QR-code hiernaast scannen of de Appostel-app gebruiken.  
 

Doel tweede collecte: Alle kinderen naar school in Guatemala - Guatemala is een bergachtig land in Midden-Amerika 
waar nog veel mensen in armoede wonen. Veel kinderen die in afgelegen dorpen wonen gaan alleen ‘s morgens naar 
school. ‘s Middags moeten ze hun ouders helpen op de markt, of op het land of om brandhout te verzamelen. Velen verlaten 
de basisschool zonder goed te kunnen lezen en schrijven. Kerk in Actie steunt een organisatie die kinderarbeid wil stoppen 
en die scholen begeleidt om de lessen interessanter te maken en kinderen bijles geeft. Ouders gaan inzien hoe belangrijk 
onderwijs is voor hun kinderen. Dat vergroot hun kans op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt via het programma 
Werelddiaconaat het werk van organisaties in Guatemala en waar ook ter wereld om geloof, hoop en liefde te verspreiden. 
Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen 
 

Bloemengroet - De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet en felicitatie vanuit onze gemeente naar 
mevr. A. Lentz-Kuil (Edelsmidsdreef 50, 2871 WZ), zij vierde op 15 februari haar 92ste verjaardag en naar mevr. A den 
Hollander (Landsteinerhof 34, 2871 KV), Arjanne herstelt van een ingreep aan haar nek(wervels). Van harte beterschap 
toegewenst! 
 

Bericht van overlijden - Op 8 februari overleed mevr. Tiny van der Wal-van der Meer, in de leeftijd van 86 jaar. Op 
zaterdag 14 februari is zij in kleine kring in Schoonhoven begraven. Laten we bidden voor wie haar missen. 
 

Meeleven - Martin de Vries werd vorige week zaterdag in het ziekenhuis opgenomen. Ondertussen heeft hij een 
geslaagde operatie ondergaan. Hij blijft nog een aantal dagen in het ziekenhuis. We hopen met hem op voorspoedig 
herstel. Komende maandag wordt Herbert Hooijkaas opgenomen in verpleeghuis Wilgenhoven in Stolwijk. Dat is een 
ingrijpende en verdrietige stap voor Herbert en Titia. We bidden voor hen om moed en kracht. 
 

Symbolische bloemschikking bij de veertigdagentijd 
Het thema van de veertigdagentijd is: de Geest waaiert breed uit. Ook 
vandaag inspireert de Geest mensen op weg te gaan met het evangelie. Voor 
de schikkingen is een waaiervorm gekozen omdat dit beweging suggereert. 
In sommige culturen is de waaier bedoeld om te communiceren of wordt het 
beschouwt als symbool van voorspoed en geluk. De Geest zoekt en vindt 
steeds nieuwe wegen, op alle tijden en plaatsen, in uiteenlopende culturen, 
met een ongekende variëteit aan vormen. Willen we ons laten verrassen in 
deze tijd van inkeer? En onze oren en ogen openhouden om zo de tekens 
van de Geest te verstaan? Op weg naar een andere toekomst, een nieuw 
begin. Zie www.pg-dehoeksteen.nl voor meer uitleg over de schikking. 

22 februari 1e zondag in de 40 
dagentijd  
 

Mattheüs 4: 1-11 
 

Woorden bij de schikking: 
 

Zand, eindeloze vlakte, 
onbekende verleidingen, 
het lila duifkruid als teken van de Geest 
helpt onze weg te vinden. 

 

Paasproject kindernevendienst - Stad van God. Zo wordt Jeruzalem in de Bijbel genoemd. Het is de eindbestemming 
van Jezus’ leven hier op aarde. Hij brengt er de laatste week van zijn leven door. Hij sterft er en wordt er begraven. En het 
is de plaats van zijn lege graf, van Pasen. Vanaf deze zondag start het 40 dagen project ‘Locatie Jeruzalem’. We bereiden 
ons voor op het feest van Pasen en volgen Jezus op zijn weg door Jeruzalem, van zijn intocht tot zijn opstanding. We 
volgen Hem op zijn weg naar Pasen. We gaan met Jezus die op een ezel rijdt en met zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem. 
Samen met Jezus en zijn leerlingen beleven we hun laatste maaltijd van brood en wijn. We horen hoe Jezus in Jeruzalem 
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van de tempel weer Gods huis maakt. We zijn er getuige van dat Jezus gevangengenomen wordt. Drie keer horen we 
Petrus zeggen dat hij Jezus niet kent. We zien hoe Pilatus zwicht voor wat de mensen willen en Jezus ter dood veroordeelt. 
Tot we ten slotte op onze eindbestemming aankomen. Met de vrouwen en Petrus ontdekken we het lege graf. Jezus is niet 
daar. Hij is opgestaan uit de dood! Halleluja! Hartelijke groet, leiding van de kindernevendienst. 
 

Sobere maaltijden in de 40 dagentijd - In De Hoeksteen willen we in deze 40 dagentijd een sobere maaltijd vieren met 
gemeenteleden. Een moment van samen een stapje terug doen uit alle drukte van een week, samen iets minderen en 
samen zingen en God loven, aanroepen en danken voor wat wij 'hebben'. Een sobere maaltijd opzetten is al vaker gedaan 
en er bestaat een draaiboekje van. De vraag nu is: Wie wil deze sobere maaltijd helpen organiseren en met anderen bv 
nadenken wat een goed moment is en wat aangeboden gaat worden. Als je je opgeeft betekent het niet automatisch dat 
je zelf moet gaan koken. Graag je naam doorgeven aan cootjeheeringa57@gmail.com.  
 

Actie Voedselbank - Elke eerste zondag van de maand is het mogelijk Het product van de maand mee te nemen voor 
Voedselbank IJssel en Lek. Voor komende zondag 1 maart is dit: KOFFIE. U kunt dit product inleveren door het te plaatsen 
op de tafel in de hal, voorafgaand aan de dienst. Wij hopen weer veel producten in ontvangst te nemen. Mocht u het 
vergeten dan zal de gehele maand een potje klaar staan voor een geldelijke donatie. Dit kan ook via de Appostel-app. 
 

Iftar Women Only - Vrijdagavond 6 maart organiseren wijkcentrum 't Huis van Noord en Welzijn een Iftar voor women 
only. U/jij wordt hiervoor uitgenodigd en het is een mooie manier om iets van een andere cultuur te gaan ervaren. De 
aanwezige moslimvrouwen zullen uitleg geven van het gebruik van melk, dadels en soep. De inloop is vanaf 18.00 uur en 
om 18.29 uur gaan we eten. Graag zelf iets eetbaars meenemen (wel graag halal of zonder vlees), zo komt er een rijk palet 
van eten op tafel. Weet jullie van harte welkom op Voltastraat 2 - ingang van de school. 
 

Bezoekmedewerkers - Er is een groot aantal gemeenteleden betrokken bij het bezoekwerk aan ouderen (80+) in de 
gemeente. Het is fijn dat er ook op deze manier wordt omgezien naar elkaar. Op donderdag 26 februari en op dinsdag 3 
maart ontmoeten de bezoekmedewerkers elkaar om elkaar te bemoedigen en van gedachten te wisselen. Misschien dacht 
u (80+) in een eerder stadium dat u bezoek niet per se nodig vond, maar bent u ondertussen van gedachten veranderd? 
Misschien lijkt het u/jou interessant om bezoekmedewerker te worden? Laat het gerust weten! Joep Roding en Annette 
Driebergen. 
 

HipHelpt - Zondag 1 februari hebt u allemaal een folder mee kunnen nemen over HipHelpt. Komende 10 maart om 20:00 
uur is er een informatieavond in Hervormd Centrum Rehoboth te Stolwijk. Hier hoor je meer over de start van Hip Helpt, 
hoe wij een helpende hand kunnen bieden aan buurtgenoten en wat daarvoor nodig is. Er is ruimte om vragen te stellen 
en de mogelijkheid om je als hulpbieder aan te melden. Wil je meer weten meld je dan vóór 28 februari aan door een mail 
te sturen naar info@samenkrimperwaard.nl. Graag bij de aanmelding aangeven of je op persoonlijke titel komt of namens 
een kerk, de Diaconie. 
 

Alleen vandaag nog kunt u een Huispaaskaars bestellen - Vul uw naam en verdere gegevens in op de poster in de hal 
van de kerk, dan heeft u de Paaskaars nog voor het Paasweekend in huis. Altijd fijn, zeker als u zelden de kerkdienst kunt 
bijwonen om dan toch de viering mee te beleven met uw zelf ontstoken, eigen Paaskaars. Alleen vandaag nog is bestellen 
mogelijk per telefoon of app (06-57647066) of mail naar bertpoot@outlook.com.  
 

Jaarvergadering ANBO-PCOB Schoonhoven - Dinsdag 24 februari zijn alle ANBO-PCOB-leden van de afdeling 
Schoonhoven weer hartelijk welkom in De Ark. In deze jaarvergadering zullen we de financiën met elkaar doornemen en 
omdat de digitale wereld zo snel gaat, wordt er aandacht besteed aan AI (Artificiële Intelligentie) en sluiten we de middag 
af met onze traditionele bingo (met leuke prijsjes). We beginnen om 14.30 uur en u bent welkom vanaf 14.00 uur. 
 

Meditatiewandelingen in de veertigdagentijd - Evenals vorig jaar willen we weer gaan wandelen in de 
vastentijd. De gedachte achter de meditatiewandeling: een wandeltocht is een mooie gelegenheid, om 
ons gezamenlijk te bezinnen op de weg die Jezus is gegaan. Op zaterdag 28 februari verzamelen we ons 
om 08.00 uur bij de Hoeksteen. Na een korte inleiding, waarbij we jullie een tekst meegeven, wandelen 
we het eerste half uur in stilte. Het tweede gedeelte van de wandeling kunnen we met elkaar praten, als 
je dat wilt.. De wandeling duurt ongeveer een uur en wordt besloten met een kop thee of koffie, voor wie 
dat wil. We nodigen je van harte uit om met ons mee te lopen! Van tevoren hoef je je niet aan te melden. 
Met vriendelijke groeten van het voorbereidingsgroepje, Lianne Vreugdenhil, Adrie Schouten, en Ria 
Sonneveldt (WhatsApp 06-81022919). Op zaterdag 28 maart wandelen we nogmaals. 

 

Agenda 
Maandag 23 februari 20.00 uur GemeenteGroeiGroep in De Hoeksteen 
Dinsdag 24 februari 14.30 uur Jaarvergadering ANBO-PCOB in De Ark 
Dinsdag 24 februari 20.00 uur GemeenteGroeiGroep bij Herma v.d.Berg, Burg.Schumanlaan 19, Lopik 
Woensdag 25 februari 10.30-12.00 uur Open Kerk in De Hoeksteen 
Woensdag 25 februari  16.00 uur Voorbereidingsmoment Maaltijd van de Heer voor kinderen van 4-9 jaar in De 

Hoeksteen. Voor info: Corina van Mazijk, Annefloor Timmer of Annette Driebergen 
Zaterdag 28 februari 08.00 uur Meditatiewandeling in de veertigdagentijd vanaf De Hoeksteen 
Zondag 1 maart 10.00 uur Actie Voedselbank KOFFIE! 
Maandag 2 maart 15.00 uur Schoonhoven Zingt! in De Hoeksteen 
Vrijdag 6 maart 18.29 uur Iftar, women only Voltastraat 2, ingang van de school, inloop 18.00 uur 
Zaterdag 7 maart 09.00-14.00 uur Rommelmarkt in De Hoeksteen 

mailto:zondagsbrief@pg-dehoeksteen.nl
https://www.pg-dehoeksteen.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1983-PG-De-Hoeksteen
mailto:cootjeheeringa57@gmail.com
mailto:info@samenkrimperwaard.nl
mailto:bertpoot@outlook.com

