Protestantse Gemeente De Hoeksteen
te Schoonhoven en Willige Langerak
1 maart 2026

Tweede zondag van de 40 dagen

Zondagsbrief jaargang 45 / nr. 9
Ochtenddienst: ds. Annette Driebergen Avonddienst: ds. Muriélle van Diepen, Gouda
Organist: Adriaan van 't Spijker Organist: Mark Louter

Ochtenddienst — Viering van de Maaltijd van de Heer

Welkom; aansteken van de kaarsen; NLB 25: 2 en 3; stil moment; bemoediging en drempelgebed; over de dienst, gebed om
ontferming; de kinderen halen het licht (met ‘Wij gaan voor even uit elkaar’); groet, gebed om de Geest; Exodus 24: 12-18;
NLB 33: 5 en 8; Mattets 17: 1-9; NLB 545: 1-5; uitleg en verkondiging; NLB 538: 1 en 2; moment met de kinderen bij het
project ‘Locatie Jeruzalem’; projectlied; gebeden, stil gebed; inzameling van gaven; brood en wijn worden binnengebracht
onder zingen van NLB 388: 1 en 3; viering van de Maaltijd van de Heer, met gezongen Onze Vader, NLB 1006; dankgebed;
NLB 377: 1-7; zegen.

Bij de ochtenddienst: Het is de tweede zondag van de Veertigdagentijd. In de lezing van deze dag gaat de hemel heel
even open. Dat is een ervaring waarnaar we allemaal misschien wel verlangen. In brood en wijn wordt dat op deze
zondag werkelijkheid. Het thema van de dienst: Zien, soms even’.

Avonddienst — Viering van de Maaltijd van de Heer (Graag een liedboek en katern meebrengen).

Welkom; Ontsteken van het licht; Aanvangslied 275 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig; Stil gebed; Bemoediging en groet;
Gebed bij de opening van de Schriften; Lezing Exodus 24: 12-18; Zingen: psalm 33: 2,5; Lezing Matteus 17: 1-9; Lied 544
1,3,5 Christus naar wie wij heten; Overweging; Muziek; Gezongen geloofsbelijdenis 340b; Dankgebed, voorbede, stil gebed,
afgewisseld met acclamatie 368d; Inzameling van de gaven; Viering van de Maaltijd van de Heer (we volgen Orde VI uit de
katern); Dankgebed; Slotlied 536: 1,3,4 Alles wat over ons geschreven is; Zending en zegen.

Bij beide diensten: Wij vieren weer de Maaltijd van de Heer. Omdat er soms verwarring is over het blad waar de
druivensap op staat het volgende: De glaasjes met druivensap staan op het blad, het dichtst bij het trapje naar het
liturgisch centrum. Wij hopen erop dat het zo voor iedereen duidelijk is. Namens de diaconie wens ik u een goede dienst
toe. Linda van der Galién.

De kaarsen en het lantaarntje worden vanochtend aangestoken door Nora Zeemeijer. Er is vanmorgen
kindernevendienst voor de groepen A (4 t/m 7 jaar) en B (8 t/m 12 jaar). DR a0

Collecten: 1. De Hoeksteen; 2. KiA, Zending (Libanon — Meebouwen aan een stabiele samenleving).
3. Avondmaalscollecte: Armoedefonds.
U kunt ook de QR-code hiernaast scannen of de Appostel-app gebruiken.

Nieuw doel collecte avondmaalsviering: Armoedefonds — De afgelopen 2 jaar was de bestemming van de
avondmaalscollecte voor het Hospice Krimpenerwaard. Heel fijn dat wij hier ook een kleine bijdrage aan hebben kunnen
leveren. Voor de komende 2 jaar heeft de diaconie weer een ander doel gekozen voor de avondmaalscollecte: Het
Armoedefonds. 1,7 miljoen Nederlanders hebben het financieel erg zwaar. Stichting Armoedefonds verzacht en bestrijdt
armoede in Nederland. Dat doen ze samen met meer dan 1.300 lokale armoedehulporganisaties door heel Nederland. Van
voedselhulporganisaties tot kledingbanken en van SchuldHulpMaatjes tot initiatieven die uitjes voor kinderen organiseren.
Ook zet het Armoedefonds zich in om meer bewustwording te creéren over de ernst van armoede in Nederland. Namens de
diaconie van harte bij u aanbevolen.

Bloemengroet — De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en felicitatie vanuit onze gemeente naar:
¢ De heer H. Bootsma (Spoorstraat 42, 2871 TP). Hij is op 17 februari 90 jaar geworden. En naar:
e Mevrouw J. van Meijeren-den Ouden (Lopikerplein 3-23, 2871 AN). Zij werd op 20 februari 95 jaar.

Meeleven — Martin de Vries is nog in het ziekenhuis. Zijn situatie is helaas nog niet stabiel.

Jan van der Kooij kwam vorige week zondag naar huis, maar is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Hij is kwetsbaar.
Mevrouw van ’t Geloof is opgenomen in de Molenhoeve in Bergambacht. Daar hoopt ze op krachten te komen.

Laten we bidden om kracht, geduld en nabijheid van God en mensen voor wie hier genoemd worden, voor wie bij hen horen
en voor wie ongenoemd blijft, maar ook worstelt met het leven.

Symbolische bloemschikking bij de veertigdagentijd
Het thema van de veertigdagentijd is: de Geest waaiert breed uit. Ook | 1 maart: 2° zondag in de 40 dagentijd
vandaag inspireert de Geest mensen op weg te gaan met het evangelie. Voor .
de schikkingen is een waaiervorm gekozen omdat dit beweging suggereert. | Mattets 7: 1-19
In sommige culturen is de waaier bedoeld om te communiceren of wordt het
beschouwd als symbool van voorspoed en geluk. De Geest zoekt en vindt
steeds nieuwe wegen, op alle tijden en plaatsen, in uiteenlopende culturen, | Drie bloemen, symbool voor drie vrienden
met een ongekende variéteit aan vormen. Willen we ons laten verrassen in | gje zorgen, meedragen met de vriend
deze tijd van inkeer? En onze oren en ogen openhouden om zo de tekens | op diens onbekende weg,

van de Geest te verstaan? Op weg naar een andere toekomst, een nieuw | jn vertrouwen groeien.

begin. Zie www.pg-dehoeksteen.nl voor meer uitleg over de schikking.

Woorden bij de schikking:



http://www.pg-dehoeksteen.nl/

Veertigdagen kalender — Van de veertigdagen kalender is een aantal besteld en kunnen worden meegenomen en gebruikt
worden, ze liggen in de hal. Via de PKN site kan je de kalender ook zelf bestellen en ook aangeven dat je het liever digitaal
elke dag wil ontvangen. En ook via de Appostel-app is de veertigdagen kalender te lezen. Mogelijkheden genoeg voor
iedereen. Goede veertigdagentijd toegewenst.

Terugblik op de ‘maaltijdcatechese’ — Met een aantal kinderen werd afgelopen woensdag stilgestaan bij de Maaltijd van
de Heer. Samen luisterden we naar een verhaal, speelden we memory met plaatjes die horen bij de Maaltijd en bij de
verhalen van Jezus en ‘oefenden’ we in de kerkzaal met delen en ontvangen. Het was een inspirerend en leerzaam moment!

Actie Voedselbank — Elke eerste zondag van de maand kunt u iets meenemen voor de Voedselbank IJssel en Lek. Vandaag
is dit: KOFFIE. U kunt dit neerzetten op de tafel in de hal. Mocht u het vergeten zijn, er staat de hele maand een potje klaar
voor een geldelijke donatie. Dit kan ook via de Appostel-app.

Preek van de week — Komende maandag, 2 maart, in de Hoeksteen 'preek van de week' - bijeenkomst. Van 10.00 tot 11.15
uur. Samen lezen we de schriftlezing van de komende zondag (Joh. 4: 1-26) en verkennen wat de tekst wil zeggen en bij
ons oproept. Het gesprek dat zo ontstaat zou zomaar stof voor de overweging kunnen geven. Ik nodig u van harte uit om
deel te nemen aan dit gesprek. Opgave is niet nodig. Welkom ! Joep Roding

Meedenkers en -doeners gevraagd voor de website — De website van de kerk is een plek waar we mensen van buiten
kunnen laten zien wie we zijn. Voor onszelf is de website de plek waar we informatie kunnen vinden, zowel openbare
informatie als informatie die over personen gaat en alleen met een inlogcode is te raadplegen. De website is al meer dan 10
jaar oud en draait nog op oudere software (van WordPress). We merken dat de technische kant van de website een update
kan gebruiken. Dat gaat mooi samen met een nieuwe, frisse uitstraling waarbij goed gekeken wordt naar inhoud en
vindbaarheid. Daarom zoeken we gemeenteleden die het leuk vinden om mee te helpen met het bouwen en testen van een
nieuwe website en gemeenteleden die mee willen denken over de uitstraling die de website moet hebben. Je bepaalt zelf
hoeveel tijd je hierin wilt stoppen. We denken zelf aan 2 tot 3 keer een bijeenkomst van anderhalf uur en wat huiswerk.

Je kunt je aanmelden bij Theo Heeringa (webmaster) of Lucia Fix (scriba): info@pg-dehoeksteen.nl.

Formulieren 'gemeente zijn' — Voor de gemeenteleden die 8 februari niet konden aansluiten bij het gemeente-moment, zijn
er 15 februari formulieren uitgedeeld met vragen rondom 'gemeente zijn'. Er zijn bijna 40 formulieren meegenomen en we
hebben er nu 10 terug. We zijn nieuwsgierig naar de antwoorden op de andere formulieren, die helpen ons om een volgende
stap te ontwikkelen in 'gemeente zijn'. Wilt u ze in de hal inleveren? Er staat een pot op de tafel in de hal en er liggen nog
lege formulieren naast. Heel graag!

Bezoekmedewerkers — Er is een groot aantal gemeenteleden betrokken bij het bezoekwerk aan ouderen (80+) in de
gemeente. Het is fijn dat er ook op deze manier wordt omgezien naar elkaar. Op dinsdag 3 maart ontmoeten
bezoekmedewerkers elkaar om elkaar te bemoedigen en van gedachten te wisselen. Misschien dacht u (80+) in een eerder
stadium dat u bezoek niet per se nodig vond, maar bent u ondertussen van gedachten veranderd? Misschien lijkt het u/jou
interessant om bezoekmedewerker te worden? Laat het gerust weten! Joep Roding en Annette Driebergen

Taizé-viering 8 maart 2026 — Op zondag 8 maart a.s.om 18.30 uur vindt in de RK H. Bartholomeuskerk, Wal 63 in
Schoonhoven een Taizé-viering plaats. Liederen, bijbellezingen en gebeden uit de gemeenschap in Frankrijk vormen de
rode draad. Het is een ingetogen dienst waarin de voor Taizé typerende liederen worden gezongen. In deze dienst is er ook
ruimte voor meditatie in een moment van stilte. U bent van harte welkom om mee te vieren. Op zondagavond 26 april a.s.
om 18.30 uur vindt de volgende Taizé-viering plaats in dezelfde RK H. Bartholomeuskerk, Wal 63 in Schoonhoven.
Inlichtingen: Rinus Herrebout telefoon nr. 06 — 48 92 33 81.

Iftar Women Only — Vrijdagavond 6 maart organiseren wijkcentrum 't Huis van Noord en Welzijn een Iftar voor women only.
U/jij wordt hiervoor uitgenodigd en het is een mooie manier om iets van een andere cultuur te gaan ervaren. De aanwezige
moslimvrouwen zullen uitleg geven van het gebruik van melk, dadels en soep. De inloop is vanaf 18.00 uur en om 18.29 uur
gaan we eten. Graag zelf iets eetbaars meenemen (wel graag halal of zonder vlees), zo komt er een rijk palet van eten op
tafel. Weet jullie van harte welkom op Voltastraat 2 - ingang van de school. Aanmelden is niet nodig.

Internationale Vrouwendag (8 maart) is nog altijd keihard nodig. In heel de wereld en ook in Nederland,
AMNESTY want vrouwenrechten staan onder druk. Op zondag 8 maart staan wij daarom na de dienst met 2
INTERNATIONAL petities in de hal voor 2 Iraanse vrouwen: De Iraans-Koerdische activiste Verisheh Moradi werd in
2023 met geweld opgepakt. Ze werd gemarteld, bedreigd en in de isoleercel gezet. Na een oneerlijk
proces kreeg ze de doodstraf. Dat vonnis is teruggedraaid, maar de kans dat ze opnieuw ter dood wordt veroordeeld is groot.
Sharifeh Mohammadi zette zich jaren in voor de rechten van vrouwen en arbeiders in Iran. Ook kwam ze in actie tegen de
doodstraf. Ze betaalt nu een hoge prijs voor haar activisme. Mohammadi werd opgepakt, gemarteld en ter dood veroordeeld.
Inmiddels is haar doodvonnis omgezet naar 30 jaar celstraf.

Agenda

Maandag 2 maart 10.00 uur: Preek van de week in De Hoeksteen

Maandag 2 maart 15.00 uur: Schoonhoven Zingt! in De Hoeksteen

Dinsdag 3 maart 14.30 uur: GGG in De Hoeksteen

Woensdag 4 maart  10.00 uur: GGG in De Hoeksteen

Woensdag 4 maart  13.30 uur: Parkinsoncafé Krimpenerwaard, Oranjeplaats 45B

Woensdag 4 maart  20.00 uur: Literatuurgroep bespreekt 'Onder de Paramariboom' van Johan Fretz. Tinbergenlaan 14
Donderdag 5 maart 10.00 uur: Bijbelkring Nieuwpoort t.h.v. mw. J H. (Hannie) van As-Fijt, Vlietzicht 20
Donderdag 5 maart 15.00 uur: Bijbeluurtje Zorgcentrum De Bovenberghe, Asserlaan 132

Vrijdag 6 maart 18.29 uur: Iftar, women only Voltastraat 2, ingang van de school, inloop 18.00 uur
Zaterdag 7 maart 09.00-14.00 uur: Rommelmarkt in De Hoeksteen

Zondag 8 maart 18.30 uur: Taizé-viering in RK H. Bartholomeuskerk, Wal 63

Stuur uw kopij véoér vrijdag 19.00 uur naar: zondagsbhrief@pg-dehoeksteen.nl. Onze privacyverklaring en
ons preventiebeleid vindt u op pg-dehoeksteen.nl. Kerkdiensten kunt u volgen via kerkdienstgemist.nl.
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