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Ochtenddienst: mw. Marjon van Dam, Houten 
  m.m.v. De Cantorij o.l.v. Jeanita van Eijsden en  
  Netty Mak-Helmig, dwarsfluit 
Organist:   Jaap den Besten 
 

  Avonddienst: Geen dienst 
 
 

Ochtenddienst – Welkom en mededelingen; Aanvangslied: NLB 552: 1 t/m 3 Dit is een dag van zingen; Stil gebed; 
Bemoediging en drempelgebed; Uit 'Als de graankorrel sterft...':  1e keer koor, 2e keer allen, 2x in canon Als de graankorrel; 
Gebed om ontferming; Zingen: NLB 558: 1, 4, 5, 6 Jezus, om uw lijden groot; Kinderen komen naar voren om het licht te 
halen – Zingen: We gaan voor even uit elkaar; Groet; Gebed om de Heilige Geest; Uit 'Als de graankorrel sterft...': 1e keer 
koor, 2e keer allen Beslissing genomen; Lezing: Johannes 14: 1-14; Zingen: NLB 575: 1, 2, 6 Jezus, leven van ons leven; 
Verkondiging; Muziek; Kinderen komen terug uit de nevendienst – Gesprek met de kinderen: Op weg naar Jeruzalem; Uit 
'Als de graankorrel sterft...': 1e keer koor, 2e keer allen, 2x in canon: Zwaai, zwaai, zwaai; Dankgebed en voorbeden, stil 
gebed, Onze Vader; Inzameling van de gaven; Zingen: Hemelhoog 171 Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft; Zegen  
 

Op weg naar de Stille Week 
Vanochtend, Palmzondag, is de opmaat naar de Stille Week, een week die begint met de vreugde van de intocht in 
Jeruzalem. Het is vreugde die heel snel omslaat naar ‘Heden hosanna, morgen kruisigt Hem’. 
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn er diensten, waarin we met elkaar op weg gaan naar 
Paasmorgen. Die feestelijke morgen komt door diepte, lijden en dood heen. De cantorij heeft met het Paasoratorium 
‘Als de graankorrel sterft’ een grote bijdrage aan de diensten in deze week. Weet u bij alle diensten welkom!  
Voor alle diensten die in deze Stille Week en op Paasmorgen worden gehouden, is een liturgieboekje samengesteld. 
Dit boekje is in digitale vorm toegestuurd aan alle gemeenteleden, die ook de zondagsbrief digitaal ontvangen. U kunt 
het ook vinden op onze website www.pg-dehoeksteen.nl. Het boekje is in papieren vorm beperkt beschikbaar in de 
hal van de kerk. In alle vieringen worden de orden van dienst via de beamer geprojecteerd. 
Een Goede, Stille Week gewenst, op weg naar de dag van de Opstanding! 
Joep Roding en Annette Driebergen 

 

De kaarsen en het lantaarntje worden vanochtend aangestoken door Olivia Louter.  
Er is vanmorgen kindernevendienst voor de groepen A (4 t/m 7 jaar) en B (8 t/m 12 jaar). 
 

Collecten: 
Zo. 29 maart 1. De Hoeksteen; 2. PKN, Missionair werk NL (Pasen als missionaire kans) 
Do. 2 april  1. De Hoeksteen; 2. Diaconie; 3. (HA): Armoedefonds 
U kunt ook de QR-code hiernaast scannen of de Appostel-app gebruiken.  
 

Symbolische bloemschikking bij de veertigdagentijd 
Het thema van de veertigdagentijd is: de Geest waaiert breed uit. 
Ook vandaag inspireert de Geest mensen op weg te gaan met het evangelie. Voor de schikkingen is een waaiervorm gekozen 
omdat dit beweging suggereert. In sommige culturen is de waaier bedoeld om te communiceren of wordt het beschouwd als 
symbool van voorspoed en geluk. De Geest zoekt en vindt steeds nieuwe wegen, op alle tijden en plaatsen, in uiteenlopende 
culturen, met een ongekende variëteit aan vormen. Willen we ons laten verrassen in deze tijd van inkeer? En onze oren en 
ogen openhouden om zo de tekens van de Geest te verstaan? Op weg naar een andere toekomst, een nieuw begin. Zie 
www.pg-dehoeksteen.nl voor meer uitleg over de schikking. 

29 maart: 6e zondag in de 40 
dagentijd Mattëus 21: 1-11 
 

Woorden bij de schikking: 
Palmtakken wuiven het 
hosanna, 
vreugde om een nieuw begin 
vol vertrouwen in de toekomst 

2 april: Witte Donderdag 
Johannes 13: 1-5 
 

Woorden bij de schikking: 
De wind waait, 
het maakt het grote klein, 
witte bloemen 
teer en onschuldig 
als teken van zachtmoedigheid 

3 april: Goede Vrijdag  
Johannes 19: 1-19, 37 
 

Woorden bij de schikking: 
Het is stil geworden, 
pijnlijke stekels en 
bloemen bloedrood 
bij het kruis 

4 april: Stille Zaterdag 
Johannes 19: 38-42 
 

Woorden bij de schikking: 
Het is stil, in volle verwachting 
van beweging 
En een nieuw begin 

 

Avondmaalsviering Witte Donderdag – 2 april a.s. is het Witte Donderdag en vieren we de maaltijd van de Heer met 
elkaar. Om verwarring te voorkomen nog even het volgende. Het blad met druivensap is het blad dat het dichtst bij het trapje 
naar het liturgisch centrum is. Een goede viering gewenst. 
 

Bloemengroet – De  bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en felicitatie vanuit onze gemeente naar: 

• Mevrouw M. Roos-Keijmel (Lommerrijk 8, 2871 GD). Zij is op 22 maart 92 jaar geworden. 

• Mevrouw T. v.d. Zouw-de Boer (Leeghwaterstraat 103, 2871 PD), die vandaag – 29 maart – de leeftijd van 94 jaar heeft 
bereikt. 

http://www.pg-dehoeksteen.nl/
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Stuur uw kopij vóór vrijdag 19.00 uur naar: zondagsbrief@pg-dehoeksteen.nl. Onze privacyverklaring en 
ons preventiebeleid vindt u op pg-dehoeksteen.nl. Kerkdiensten kunt u volgen via kerkdienstgemist.nl. 

 
 

Meeleven  

• Afgelopen maandag kwam mevr. M.J. van Oosterom-Knecht (Lekdijk West 54A, 3411 MX Lopik) ten val waarbij ze een 
breuk in haar bovenarm / schouder opliep. Ze verblijft nu in zorgpension Woerden, Polanerbaan 2, 3447 GN Woerden. 
We wensen haar een voorspoedig herstel. 

• Mevr. J. van 't Geloof-Hartman (Kon. Wilhelminastaat 21, 2871 TG) mocht na een verblijf van zeven weken in de 
Molenhoeve afgelopen donderdag weer thuiskomen. Dat is wel weer even wennen. We wensen haar toe dat het haar 
goed mag gaan.  

• Mevr. A. de Jong-Schep (Tiendweg 20, 3411 NB Lopik) verblijft nog altijd in het St Antoniusziekenhuis, Leidsche Rijn, 
inmiddels al ruim drie weken... We wensen haar toe dat er herstel mag zijn en uitzicht op ontslag naar een 
revalidatieplekje. 

• Steeds vaker zijn er goede dagen voor Martin de Vries in het Groene Hartziekenhuis. Daar zijn we met hem, Els en hun 
gezin blij mee. 

 

ZWO-actie – Deze zondag staan wij van de ZWO weer in de hal om zaaigoed te verkopen. Dit jaar hebben we ervoor 
gekozen om los borderzaad te verpakken. Het wordt zo in uw tuin of op uw balkon één groot bloemenfeestje, waar niet alleen 
u, maar ook de insecten plezier van hebben. De opbrengst is voor de Blessed Generation in Kenia. 12 april zult u meer over 
de Blessed Generation horen tijdens en na de ochtenddienst. De zakjes borderzaad kosten € 2,50 per stuk. U kunt contant 
betalen of de QR code scannen die hiervoor is aangemaakt. 
 

Voorjaarstocht 70-plussers – Op zaterdag 25 april vindt de voorjaarstocht voor 70-plussers plaats. Uitgebreide informatie 
vindt u in het aprilnummer van Samen. Belangstellenden kunnen zich tot 16 april aanmelden. 
Om deze dag mogelijk te maken zijn wij op zoek naar: - Chauffeurs (m/v), die, indien nodig ook deelnemers thuis op willen 
halen; - Mensen die willen helpen in de keuken; - Pannenkoekenbakkers(sters). 
Cora Blonk-Meeldijk 0182-384848, corameeldijk@hetnet.nl.  
 

Voedselbank – Elke eerste zondag van de maand is het mogelijk om iets mee te nemen voor de Voedselbank IJssel en 
Lek. Volgende week zondag is het product van de maand: aardappelpuree. U kunt dit neerzetten op de tafel in de hal, 
voorafgaand aan de dienst. Mocht u het vergeten zijn, dan staat de gehele maand een potje klaar voor een geldelijke donatie. 
Dit kan ook via de Appostel-app. 
 

Plantenactie Activiteitencommissie – De Activiteitencommissie organiseert op 9 mei een fleurige plantenactie. U kunt uw 
bestelling voor sta-geraniums (rood, roze, wit) of Oostenrijkse hanggeraniums (rood of roze) via de intekenlijst doorgeven. 
Deze intekenlijst vindt u in de hal van de kerk. En natuurlijk kunt u uw bestelling ook via de website van de kerk doorgeven. 
Intekenen kan tot en met 1 mei. Op 9 mei kunnen deze planten worden opgehaald in de hal van de kerk van 10.00 – 11.30 
uur. Betalen kan contant of via de pin. 
 

Inzameling rommel- en boekenmarkt – De Activiteitencommissie zal het komende jaar weer rommelmarktspullen en 
boeken in gaan zamelen. Dit zal zijn op 11 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 5 september, 3 oktober en 7 november. Op die dagen 
tussen 10 en 11 uur kunnen nog goed bruikbare materialen hier in De Hoeksteen worden afgegeven. De spullen worden 
verkocht tijdens de volgende Rommelmarkt die naar verwachting op de eerste zaterdag in maart 2027 zal plaatsvinden. 
Op de inzamelmomenten zijn de leden van de AC in de kerk en kunnen ze helpen bij de boekenkasten die we in Gentiaan 
hebben geplaatst. Buiten deze momenten om staat het u vrij om boeken te kopen, te ruilen, te lenen of in te leveren in de 
kasten. Voor betaling van de boeken, we gaan uit van 1 euro per boek, kunt u gebruik maken van de Appostel app (doelen 
> Activiteiten commissie). Heeft u vragen, spreek één van ons dan even aan, Elly Wisse, Sjany Buijserd, IJda Koorevaar en 
Marianne Mol. 
 

Bericht van Eline Speksnijder vanuit Oeganda 
Lieve gemeente, Via deze weg even een bericht uit Oeganda. Allereerst om te bedanken voor jullie meeleven en 
belangstelling, dat waardeer ik enorm! Naast dat ik jullie wil bedanken, wil ik jullie ook om hulp vragen. Ondertussen zit ik al 
bijna 2 maanden in Oeganda en zie ik dagelijks de armoede onder de bevolking. Vuile kleren met scheuren, ernstige 
ondervoeding en het hebben van basisbehoeften is hier een luxe. Hier op Noah’s Ark is dit gelukkig minder zichtbaar maar 
alsnog delen de kinderen hun kleding onder elkaar. Er blijven nieuwe kinderen bij Noah’s Ark komen en dat maakt dat nieuwe 
kleding goed van pas zou komen. Mijn vraag is of u wellicht 1 kledingstuk overheeft voor de leeftijd van 4-18 jaar, en dit mee 
zou willen nemen op zondag 5/4 en 12/4. Het zou gaan om (tweedehands) zomerkleding en ondergoed, en de kleding mag 
in de daarvoor bestemde krat in de hal van de kerk gelegd worden. Mijn gezin komt langs in Oeganda en zal deze kleding 
meenemen. Alvast enorm bedankt voor het meedenken, u krijgt er een hoop dankbaarheid namens de kinderen voor terug! 
Groetjes, Eline Speksnijder 
 

Reis naar Kenia – Hebben jullie Samen gelezen? Al nieuwsgierig geworden naar een mogelijke reis naar Kenia naar Blessed 
Generation? Na de ZWO dienst van 12 april gaan we met eventuele belangstellenden onderzoeken hoe, wat, wanneer..... 
Kom luisteren en al je vragen stellen, niets is onmogelijk! 
 
 

Agenda 
Dinsdag 31 maart   14.30 uur: GGG in De Hoeksteen 
Woensdag 1 april  10.00 uur: GGG in De Hoeksteen 
Woensdag 1 april  10.30-12.00 uur: OPEN KERK 
Donderdag 2 april  15.00 uur: Bijbeluurtje met viering avondmaal in De Bovenberghe, Asserlaan 132 
Donderdag 2 april  19.30 uur: Dienst Witte Donderdag 
Vrijdag 3 april  19.30 uur: Dienst Goede Vrijdag 
Zaterdag 4 april  22.00 uur: Paaswake  
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